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Op haar veertiende raakte Monique Ralkman
47) verlamd en belandde ze in een rolstoel.
Dat weerhield haar er niet van om haar passie
voor sport weer op te pakken. Met succes: ze
haalde vier keer Paralympisch goud!

Telst Romy Schoeman Fofografic Mariél Rolmschot

‘ ‘ e avond dat ik hoorde dat ik
nooit meer zou kunnen lopen,
heb ik de ogen uit mijn kop
gejankt. Ik was pas veertien,
maar al snel dacht ik: ik ga gewoon door
met mijn leven. Natuurlijk verging de
wereld even. Ik dacht dat mijn olympische
droom voorbij was. Ik deed aan paardrijden,
zwemmen, zeilen en was me net aan het
specialiseren in tennis en hockey. In één
van die twee sporten wilde ik olympisch
kampioen worden. Een halfjaar heb ik in
het ziekenhuis geknokt voor mijn leven.
Tk had een Ewing-tumor, een behoorlijk
agressieve vorm van kanker. Ik was al een
tijd niet fit, maar merkte het pas echt toen

e keuze was god f of
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de tumor tegen mijn ruggenmerg begon

te knellen. Het gevoel trok opeens weg uit
mijn benen. Tk wist dat er iets gigantisch
fout zat, maar ik had nooit gedacht dat

ik verlamd zou raken. Ik werd naar het
ziekenhuis gebracht en diezelfde middag
nog geopereerd. Toen ik bijkwam vertelden
ze me direct dat ik een dwarslaesie had en
nooit meer zou kunnen lopen. Gek genoeg
was de eerste gedachte die naar boven
kwam, dat ik nooit meer zou kunnen spor-
ten. Niet: hoe zal het gaan met vriendjes
of mijn gezondheid? Ik kreeg chemoku-
ren en bestralingen om de kanker te gene-
zen en gaandeweg zette ik een knop om.

Ik besefte dat ik een keuze had zolang ik

er nog was. De keuze tussen geraniums

en goud. Toen ik van het bestaan van de
Paralympische Spelen hoorde, heb ik mijn
droom heel snel weer opgepakt. Ik besefte
dat ik voor altijd aan die rolstoel gebonden
was, maar het proces van naar je ultieme
doel toewerken bleef precies hetzelfde. Mijn
ouders, familie en vrienden hebben daar
erg bij geholpen. Ze beschermden me niet
te veel, maar hielpen om alles weer op een
rijtje te krijgen.
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PARALYM-
PISCHE
SPELEN

een Engelse neuro-
loog, organiseerde
in 1948 voor het

‘Whe
voor de gewonden
uit de Tweede
Wereldoorlog.
ePas sinds 1960 in
Rome heten deze
games de Para-
lympische Spelen.
e De organisatie die
| nu deze spelen i
organiseert is het
International Para-
I lympic Committee.
e De Paralympische
Spelen zin elke vier

~ als de Olympische

in Londen. De ope-

| e Nederlandse para-
- lympiérs presteren

- (2008) wonnen ze
Zé:rh'edajilles{. De
olympische sporters

I v@‘r'dn_n'en er toen 16.

® De succesvolste
Hollandse was toen

Koning. Zij won 2 x
goud en 2 x zilver.
* Monique Kalkman

reld met gouden
medailles in 2 spor-
 ten: tafeltennis en
rolstoeltennis. Wie
. weet, komt daar in

e Sir LlléiWi_g‘Gut_tmar’i,

eerst de International
Ichair Games

* jaarin dezelfde stad
Spelen. Dit keer dus

ningsceremanie is
op29augustus.
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_erg goed. In Peking

zwemster Mirjam de

is de enige paralym-
pische atlete ter we-
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3 X SCHEEPSRECHT
De rolstoel is bijzaak
voor Monique. Nog
steeds haalt ze alles
uit het leven. In 2020
hoopt ze haar derde
gouden medaille te
halen met haar nieu-
we sportpassie: golf.
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Eerste vriendje

Als tiener was het voor mij geen vraag of
ik weer een relatie zou krijgen. Ik was veer-
tien, had mijn eerste vriendje al gehad en
dacht: dat pakken we gewoon weer op.
Totdat ik een paar jaar later ongelooflijk

de deksel op mijn neus kreeg. Ik stond in
een discotheek waar ik twee jongens ach-
ter me hoorde praten: ‘Wat een leuke meid.
Jammer dat ze in een rolstoel zit..." Ik voel-
de een steek in mijn hart. Als reactie daar-
op wilde ik alleen nog maar een relatie met
iernand die ook een fysieke beperking had.
Maar die gedachte stelde ik al snel bij. Voor

rolstoel en mijn fysieke beperking waren
bijzaak. Uiteindelijk is het helemaal goed
gekomen, want ik ben getrouwd en heb
een zoon. Ik leerde Marc kennen op de
tennisbaan. Hij daagde me uit voor een
‘tennisdate’, met een weddenschap over
wie er zou winnen als hij ook in een rol-
stoel zou spelen. Ik won natuurlijk! We
trokken steeds meer naar elkaar toe en
werden verliefd. Hij heeft er geen proble-
men mee dat ik in een rolstoel zit. Samen
kregen we onze zoon Justin. Natuurlijk
hebben we ons even afgevraagd of het ver-
antwoord zou zijn om een kind te krijgen,
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krantenbericht

een kind kan zorgen. Emotioneel was ik
toe aan kinderen. Ik had de behoefte aan
een gezinnetje, Marc ook. Maar na een

jaar was ik nog niet zwanger. Uiteindelijk
bleek dat de chemokuren en bestralingen
niet alleen slechte cellen hadden afgebro-
ken, maar ook de goede. Daardoor zat ik
op tweeéndertigjarige leeftijd al in een ver-
vroegde menopauze. Ik kreeg hormoont-
herapie en was binnen drie maanden zwan-
ger. Dat was een heel mooi moment. Toen
ik mijn moeder belde om het te vertellen,
dacht ik: zij is waarschijnlijk nog blijer dan
ik. Maar ze reageerde heel bezorgd. Ze had
zorgen over hoe de geboorte zou verlopen
en hoe ik ermee om zou gaan als het kindje
zou gaan lopen. Dat vond ik best moeilijk.
Later heeft ze me uitgelegd dat ze het voor-
al erg vond dat mijn vader, die tien maan-
den daarvoor overleden was, niet meer kon
meemaken dat ik een kind kreeg.

Hoewel het de bedoeling was dat Justin op
de natuurlijke manier geboren zou worden,
bleek later zijn hoofd te groot voor mijn
bekken en werd het alsnog een keizersnede.

Grofte teleurstelling

De geboorte van Justin hielp me het sporten
te relativeren. In de periode nadat ik een
dwarslaesie kreeg, wilde ik bewijzen dat ik
er weer was, dat ik erbij hoorde. Alleen het
beste was goed genoeg. Ik ging voor goud,
en dat kreeg ik ook. In 1992 werd ik op de
Paralympische Spelen in Barcelona twee
keer eerste met rolstoeltennis, in de singles
en de dubbel. Dat was het mooiste moment
uit mijn sportcarriere. Vier jaar later begon-

nen de Paralympische Spelen in Atlanta en
wilde ik hetzelfde resultaat behalen, maar
ik kreeg zilver en goud. Dat was een grote
teleurstelling, terwijl een zilveren medaille
natuurlijk ook onwijs goed is. Sport bete-
kende echt alles voor mij. Ik dacht dat ik er
respect mee zou afdwingen. Het heeft tien
jaar geduurd voordat ik besefte dat ik alleen
respect kon afdwingen door mezelf te zijn.
Toen pas kon ik er trots op zijn dat ik wereld-
wijd de enige paralympische sportvrouw
ben met gouden medailles in twee indivi-
duele sporten: rolstoeltennis en tafeltennis.
Het gevoel dat ik in ‘bonustijd’ leef, heeft
wel mijn fanatisme versterkt en mij in die
zin een betere sporter en beter mens ge-
maakt. Ik kan heel diep gaan om mijn doel
te bereiken. Een topsporter moet pijn kun-
nen lijden, en als je nooit iets hebt meege-
maakt dan is het best lastig om je grenzen

te verleggen. Klagen over pijn doe je niet zo
snel als je al zwaardere dingen hebt meege-
maakt. Iedere tegenslag in het leven maakt
je ook sterker, daar geloof ik heel erg in.
Toch is het af en toe moeilijk. Als ik'mijn
auto op een gehandicaptenparkeerplaats
neerzet bijvoorbeeld. Ik rijd niet in zo'n
typisch gehandicaptenautootje, dus aan

de buitenkant zien mensen niet dat ik een
aangepaste auto heb. Het gebeurt dus wel-
eens dat iemand boos roept dat ik daar weg
moet. Dan schiet ik direct in een opvoed-
modus. ‘Waarom?’ Vervolgens laat ik mijn
invalidenkaart zien of open het portier
waarachter mijn rolstoel ligt. Dan snappen
die mensen de boodschap en bieden ze
meestal hun excuses aan.

‘ledere
legenslagin het
leven maakt

Jje sterker,
daar geloofik
heel ergin’
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TOPPERS
Monique (links)
met de in 2008
gestopte
toptennisster
Monica Seles.
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Buiten de onwetendheid van mensen, word
ik in het dagelijks leven niet veel geconfron-
teerd met mijn handicap. Ik ben manager bij
een leverancier van hulpmiddelen voor men-
sen met een beperking, en thuis doe ik ook
alles zelf. Ik kan dingen die mijn man niet
kan en andersom. Natuurlijk kan ik geen
spullen van de bovenste plank pakken, maar
dan zet ik daar het gourmetstel dat we één
keer per jaar gebruiken. Ja, zo simpel is het.

Uitdaging aangaan

Mijn nieuwe passie is golf. Ik speel het nu
een kleine drie jaar en train achttien uur per
week. Het is goed te combineren met mijn
baan en de opvoeding van Justin, die nu twaalf
is en steeds zelfstandiger wordt. Daarbij
heeft mijn man ook een flexibele baan.
Golf is nu nog geen paralympische sport.
Het zou super zijn als dat in de toekomst
wel gaat gebeuren, misschien in 2020. Ik
ben dan 55 en zou dan nog net kunnen
meedoen aan de Paralympische Spelen.
Ik moet minimaal zeven tot acht jaar in-
vesteren voordat ik op topniveau zit en
heb ook echt de ambitie om een gouden
medaille te halen. Ja, als ik aan een sport
begin, wil ik er altijd dlles uithalen.” D
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